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LỚP HỌC KINH THÁNH TỐI 

THỨ SÁU

BÀI KIỂM TRẮC NGHIỆM # 11

Xin khoanh tròn chỉ MỘT câu trả

lời đúng



1. Sách nào trong Kinh Thánh Cựu Ước nói 

về giai đoạn dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông 

Giô-đanh, bắt đầu tiến vào đất hứa?

A - Phục Truyền Luật Lệ Ký

B - Sử Ký

C - Giô-suê

D - Nhật Ký Môi-se



2. Thành trì đầu tiên dân Y-sơ-ra-ên phải 

đánh chiếm khi vào đất hứa là:

A - Thành Giê-ru-sa-lem

B - Thành Giê-ri-cô

C - Thành A-hi

D - Thành Sô-đôm



3. Ba ngày Lễ trong tháng Bảy của dân Y-

sơ-ra-ên là (Lê-vi-ký 23: 23-33):

A - Mồng Một: Lễ KÈN (Jewish New Year -

Rosh Hashanah)

B - Mồng Mười: Lễ CHUỘC TỘI (Yom 

Kippur)

C - Rằm: Lễ LỀU TẠM (Sukkot)



4. Nhân vật nào là nguyên nhân khiến dân Y-sơ-

ra-ên bị thua trận thành A-hi? 

A - Ca-lép

B - Cô-rê

C - Vua A-hi

D - A-can (Giô-suê 7)



5. Trong sách Giô-suê, địa danh nơi Đức Chúa 

Trời làm cho mặt trời và mặt trăng ngừng lại 1 

ngày:

A - Xứ sở Ê-díp-tô

B - Ca-na-an và đồng bằng Mô-áp 

C - Núi Hô-rếp và trũng bóng chết

D - Ga-ba-ôn và trũng A-gia-lôn

(Giô-suê 10: 12-14)



6. Nước nào có diện tích LỚN hơn Do-thái

A - Cam-pu-chia (~181,000 km2)

B - Việt Nam (~331,000 km2)

C - Thổ Nhĩ Kỳ (~783,000 km2)

D - Va-ti-căn (only 0.44 km2)



7. Tiếp theo câu nói đáng ghi nhớ của Giô-suê sau đây: “Nếu 

chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay 

hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các 

ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong 

xứ mà các ngươi ở; nhưng ...

A - Ta sẽ không bao giờ từ bỏ Đức Giê-hô-va

B - Ta sẽ luôn kính sợ Đức Giê-hô-va và hầu việc Ngài

C - Ta sẽ luôn kính sợ Đức Giê-hô-va tuân giữ các mạng 

lệnh của Ngài 

D - Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. (24:15b)



8. Giô-suê qua đời hưởng thọ được:

A - 70 tuổi (Thất thập cổ lai hy)

B - 100 tuổi

C - 110 tuổi (Giô-suê 24:29)

D - Không biết



9. Sách nào sau đây thuộc về các sách “Lịch Sử” :

A - Giô-suê

B - Các Quan Xét

C - Ru-tơ

D - Ê-xơ-ra

E - Tất cả đều là sách lịch sử



10. Thứ tự của ba (3) bước về kỹ năng để 

học và nghiên cứu Kinh Thánh:

A - Quan sát, suy nghĩ, giải nghĩa

B - Xem qua, đọc kỹ hơn, giải nghĩa

C - Quan sát, giải nghĩa, áp dụng

D - Cầu nguyện, đọc, áp dụng



Bài Học Các Sách Lịch Sử

1. Giô-suê

2. Các Quan Xét

3. Ru-tơ

4. Sa-mu-ên I & II

5. Các Vua I & II

6. Sử Ký I & II

7. Ê-xơ-ra

8. Nê-hê-mi

9. Ê-xơ-tê



Sơ Lược 

sách Các Quan Xét
Survey The Book of Judges

“Thời kỳ tăm tối của Lịch Sử Y-sơ-ra-ên”

The Dark Ages of Israel’s History



Tác Giả:

(có thể) là Tiên Tri Sa-mu-ên



Thời Điểm:

• Sách Các Quan Xét được viết vào 

khoảng 1050 – 1000 T.C. (B.C.)

• Thời đại Các Quan Xét từ Ốt-ni-ên đến 

Sam-sôn khoảng chừng 325 năm. 

(đoạn 3:7- đoạn 16:31)

• Các dữ kiện lịch sử toàn bộ sách Các 

Quan Xét kéo dài khoảng 400 năm



Bối cảnh 

Sách Các Quan Xét ghi lại Lịch Sử của dân 

Y-sơ-ra-ên trong khoảng thời gian giữa Giô-

suê và Sa-mu-ên để thấy rằng Đức Chúa 

Trời đã dùng các dân tộc ngoại bang để kỷ 

luật dân Y-sơ-ra-ên và Ngài đã giải cứu họ 

qua sự ăn năn và khẫn cầu.





Các câu gốc quan trọng:

2:10 Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ

mình; rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va,

cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-sơ-ra-ên.

2:11 Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-

va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, 12 bỏ Giê-hô-va

Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đấng đã đem họ ra khỏi

xứ Ê-díp-tô; họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở

xung quanh, quì lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va.

2:13 Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và

Át-tạt-tê.



2:14 Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên 

cùng Y-sơ-ra-ên, Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp 

bóc, và chúng nó bóc lột họ; Ngài bán Y-sơ-ra-ên 

cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Y-sơ-ra-ên 

không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù 

nghịch mình. 2:15 Bất luận chúng đi đến đâu, tay 

của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng 

giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã 

thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay.



2:16 Song Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải

cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. 17 Nhưng chúng

cũng không nghe các quan xét vì chúng hành dâm

cùng các thần khác, và quì lạy trước mặt các thần ấy.

Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi,

chẳng bắt chước theo tổ phụ vâng giữ các điều răn

của Đức Giê-hô-va.



Tóm tắt nội dung:

Đoạn 1-2:  Sự Suy Đồi Tâm Linh

Sau khi Giô-suê qua đời, các chi phái Y-sơ-ra-ên 

không vâng lời Chúa trọn vẹn đánh đuổi toàn bộ các 

dân tộc độc ác ra khỏi xứ.  Dân Ca-na-an thờ hình 

tượng, thiếu đạo đức và loạn luân trong hôn nhân. 

Nếp sống thuộc linh của Y-sơ-ra-ên dần dần “rập 

khuôn” theo dân Ca-na-an. 



Đoạn 1-2:  Sự Suy Đồi Tâm Linh

Đức Chúa Trời trước đó đã tiên đoán rằng những thần 

của dân Ca-na-an sẽ là “bẫy” của dân Y-sơ-ra-ên trong 

những bước đi thuộc linh với Chúa.  Họ đã làm ác, 

phạm tội và gặt hái những hậu quả.

Đoạn 2: 10-19 tóm tắt “Vòng tội lỗi và sự giải cứu” 

của thời kỳ Các Quan Xét trong khoảng 400 năm. Sự 

thờ hình tượng, vô đạo đức và loạn luân hôn nhân đã 

làm hư hỏng dân sự. Họ đã làm nô lệ cho tội lỗi và bị 

dân ngoại áp bức.



Tóm tắt nội dung:

Đoạn 3-16:  Vòng tội lỗi - Sự KHÔNG vâng lời / Sự 

giải cứu của Chúa

Hơn suốt 300 năm, dân Y-sơ-ra-ên lẫn quẫn vòng 

quanh trong một chu kỳ “phạm tội-giải cứu-yên ổn-

phạm tội”… và cứ tái diễn 7 lần! Lần nào Đức Chúa 

Trời cũng nghe tiếng khẫn cầu của họ. Ngài dấy lên 1 

quan xét để giải cứu… Nhưng rồi sau khi đã được giải 

cứu, họ lại tiếp tục phạm tội và lại bị Chúa phạt làm 

cho các dân ngoại đánh chiếm và áp bức Y-sơ-ra-ên 

làm nô-lệ.





Đoạn 17-21:  Sự sụp đỗ tâm linh - Đời sống sa đọa

Trong 5 chương cuối của sách Các Quan Xét, phần phụ 

lục, kể lại nhiều sự kiện xẩy ra trong thời các quan xét.  

Những sự kiện nầy bày tỏ sự sụp đỗ tâm linh của Y-sơ-

ra-ên.  Những điều nầy cho thấy hậu quả của sự không 

kềm chế được tội lỗi khi mỗi người ai nấy đều tự mình 

quyết định tiêu chuẩn đạo đức và sự phán xét phải trái. 

Câu rõ ràng nhứt là câu cuối cùng của sách Các Quan 

Xét:

“Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy 

làm theo ý mình lấy làm phải”. (21:25)



Các Quan Xét của Y-sơ-ra-ên

1. Ốt-ni-ên (3:7-11)

2. Ê-hút (3: 12-31)

3. Sham-ga (3: 12-31)

4. Đê-bô-ra (4:1- 5:31)

5. Ghê-đê-ôn (6:1 - 8:32)

6. Thô-la (8: 33 - 10:5)

7. Giai-rơ (8: 33 - 10:5)

8. Giép-thê (10:6-12:15)

9. I-ếp-san (10:6-12:15)

10. Ê-lôn (10:6-12:15)

11. Áp-đôn (10:6-12:15)

12. Sam-sôn (13:1-16:31)



Ai là vị Quan Xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên?

(sau Sam-sôn)



Ai là vị Quan Xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên?

(sau Sam-sôn)

SA-MU-ÊN
(I Sa-mu-ên 7: 1-6)



Mục Đích Bài Học Các Quan Xét:

Khi chúng ta KHÔNG vâng lời Chúa để “ai nấy

làm theo ý riêng mình và cho là phải…”. Hậu quả

là chúng ta sẽ làm nô-lệ cho tội lỗi.

Chỉ khi nào thật sự ăn năn quay đầu tìm kiếm

Chúa, chúng ta mới thật sự kinh nghiệm sự giải

cứu của Ngài.



Mục Đích Bài Học Các Quan Xét:

Dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ thật sự CHƯA có vua trần gian 

NHƯNG họ đã có VUA TRÊN TRỜI là Đức Chúa Trời Toàn 

Năng!

Thay vì vâng phục Đức Chúa Trời, họ đã tôn thờ “chúa” của 

riêng mình và sống tội lỗi, vô đạo đức, sống ngoài sự hướng 

dẫn của Chúa.  Sự vô thần, vô chủ của họ đã đưa đến những 

hậu quả đau thương do sự kỷ luật của Chúa.

Sách Các Quan Xét là tiên đề cho các sách Sa-mu-ên, Các 

Vua và Sử Ký



The End



CẦU NGUYỆN

33




