
HT Kent – Học Kinh Thánh tối thứ Sáu

Tối thứ Sáu 7/5/2021



LỚP HỌC KINH THÁNH TỐI 

THỨ SÁU

BÀI KIỂM TRẮC NGHIỆM # 9

Xin khoanh tròn chỉ MỘT câu trả

lời đúng



1. Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng 

ngôn ngữ gì?

A- Hy-lạp

B- La-tinh

C- Hê-bơ-rơ

D- Canh-đê



2. Sách Cựu Ước nào liệt kê dưới đây 

KHÔNG thuộc về Ngũ Kinh Môi-se:

A - Sáng Thế Ký

B - Sử Ký I & II

C - Phục Truyền Luật Lệ Ký

D - Dân Số Ký



4. NĂM của lễ thiêu trong Lê-vi-ký:

1). Của Lễ __________________

2). Của Lễ __________________

3). Của Lễ __________________

4). Của Lễ __________________

5). Của Lễ __________________

THIÊU

CHAY

CHUỘC TỘI

CHUỘC LỖI LẦM

THÙ ÂN



5. Chi phái nào Chúa bảo phải chăm lo việc 

lễ nghi thờ phượng mà không cần phải lo 

làm lụng sinh nhai như những chi phái khác

A.  Bên-gia-min

B.  Ép-ra-im

C.  A-se

D.  Lê-vi



6. Nơi chốn thờ phượng Chúa khi dân Y-sơ-

ra-ên lưu đày trong đồng vắng gọi là: 

A. Lều trại

B. Nơi đất thánh

C. Đền Tạm

D. Nhà hội



7. Lễ “rằm tháng Bảy” của dân Do-thái 

còn giữ đến ngày nay gọi là lễ gì?

A - Lễ Chiên Con

B - Lễ Lều Tạm (hay Đền Tạm - Sukkot)

(Lê-vi Ký 23:33)

C - Lễ Chuộc Tội

D - Lễ Ngưu Lang Chúc Nữ



8. Có mấy lần kiểm tra (tu bộ) dân số trong sách 

Dân Số Ký?

A - 1 lần trước khi vào đồng vắng

B - 4 lần trong 40 năm: mỗi lần cách nhau 10 năm

C - 2 lần:  trước khi vào đồng vắng và trước khi vào 

đất hứa

D - Không có lần nào vì Chúa là Đấng Toàn Tri, 

Ngài đã biết rõ mọi sự.



9. Hình bóng của Chúa Jêsus trong Dân 

Số Ký

A - Trụ mây & Trụ Lửa

B - Núi Si-nai

C - Con rắn bằng đồng

D - Biển đỏ



10. Sách nào trong 5 sách Ngũ Kinh truyền 

lại những sự dạy dỗ của Chúa cho thế hệ đời 

sau phải ghi nhớ?

A.  Sáng Thế Ký  

B.  Xuất Ê-díp-tô Ký

C.  Lê-vi Ký

D.  Dân Số Ký

E. Phục Truyền Luật Lệ Ký



40 NĂM LƯU ĐÀY SA MẠC

Bài Hát



Ta nhớ ngàn năm xưa, 

bốn mươi năm đi về đất hứa. 

Lang thang trên đồi cát 

dấu đá hằn in tiếng thở than.



Đi trong mưa Ma-na 

uống nước nguồn đẹp tươi hy vọng. 

Và trong áng mây bay 

bóng lửa hồng Chúa dẫn dân đi.



Dân ta sống lưu đày trong sa mạc.

Bốn mươi năm bao nhung nhớ ngập tràn.

Ta không nghe Gia-vê 

bao biến cố lầm than.

Nhưng Gia-vê yêu ta dẫn ta về bình an.



Môi se dẫn ta về nơi quê nhà.

Bước hoang vu in sâu vết đậm đà.

Ra đi trong mênh mang về đất hứa của ta.

Mang trên vai đau thương 

vẫn mong chờ hòa ca.



CÁC SÁCH LUẬT PHÁP MÔI-SE

(NGŨ KINH MÔI-SE)



Các Sách Ngũ Kinh Sách nói gì về con người
Sách nói gì về 

Đức Chúa Trời

Sáng Thế Ký Sự suy đồi và phản loạn Đấng Tể Trị

Xuất Ê-díp-tô Ký Cứu chuộc khỏi sự nô-lệ Đấng Toàn Năng

Lê-Vi Ký
Sự quan hệ và thông công

với Chúa
Đấng Thánh Khiết

Dân Số Ký Chuyển hướng Đấng Công Bình

Phục Truyền Luật Lệ Ký Sự khuyên bảo, dạy dỗ Đấng Thành Tín



Sơ Lược

PHỤC TRUYỀN 

LUẬT LỆ KÝ



Bối Cảnh

• Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị tiến vào đất hứa 

sau 40 năm lưu đày trong đồng vắng.

• Tác Giả:  Môi-se (đoạn 1-33) (Giô-suê viết 

34?)

• Viết vào khoảng năm 1406 T.C. (1406 B.C)



Chủ Đề

• NHẮC và khuyên hãy luôn NHỚ sự thành tín của 

Chúa. NHỚ lại những ơn phước và sự bảo vệ của 

Ngài trong suốt hành trình từ khi ra khỏi xứ Ai-cập.

•“Phục Truyền” là tái truyền luật của Chúa cho thế hệ 

mới đã được lớn lên trong đồng vắng.  Họ chuẩn bị 

tiến vào đất hứa

• Để tiếp tục tận hưởng những ơn phước Chúa, họ 

phải luôn GHI NHỚ, VÂNG LỜI và LÀM THEO các 

mạng lệnh của Chúa.



PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

34 đoạn - chia làm 3 phần chính
Sự THÀNH TÍN của Chúa trong quá khứ

(đoạn 1-4)

MẠNG LỆNH của Chúa trong hiện tại

(đoạn 5-26:15)

LỜI HỨA và GIAO ƯỚC của Chúa 

trong tương lai (đoạn 26:16-34)

Bài giảng thứ nhứt của Môi-se: 

Chuẩn bị tiến vào đất hứa (đoạn 1-4)

Giới thiệu (đ.1: 1-5)

Bài giảng thứ nhì của Môi-se (đ. 5-28)

Nhắc lại giao ước Si-nai (đ.5). Cảnh cáo về sự không vâng lời (đ.6).  Đối sách với các dân thờ hình 

tượng (đ. 7).  Bài học từ quá khứ (đ.8:1-11:7).  Phần thưởng của sự vâng lời (đ.11:8-32).  Luật lệ thờ 

phượng (đ.12). Hình phạt cho tiên tri giả và kẻ thờ thần tượng (đ.13).  Thức ăn sạch và không sạch 

(đ.14: 1-21).  Dâng phần mười (đ.14:22-29).  Luật về thiếu nợ và nô-lệ (đ.15). Ấn định ba Lễ Hội 

(đ.16).  Các quan xét và các vua (đ.17).  Thầy Tế Lễ, Tiên Tri và người Lê-vi (đ.18).  Luật hình sự 

(đ.19).  Các luật lệ khác (đ.21-25). Của Lễ Đầu Mùa và phần mười (đ. 26).  Rủa sả và phước lành (đ. 

27-28)

Từ Hô-rếp đến Ca-đe (đ.1: 6-46)

Từ Ca-đe đến Hết-bôn (đ.2) Những ngày cuối cùng của Môi-se: Qua đời ở 

ngoài đất hứa (đ.31-34)

Chiếm xứ bên sông Giô-đanh (đ.3) Người thay thế Môi-se là Giô-suê (đ.31)

Bài Ca của Môi-se (đ.32)

Kêu gọi sự VÂNG LỜI (đ.4) Lời chúc phước của Môi-se (đ.33)

Sự qua đời của Môi-se (đ.34)

Bài giảng thứ ba của Môi-se: Giao Ước Đất Hứa (đ.29-30)

Giao Ước tại Mô-áp (đ. 29: 1-21)

Hình phạt nếu phá hủy giao ước (đ. 29: 22-29)

Phục hồi và trở lại với giao ước (đ.30)



NHỮNG CHỮ CHÌA KHÓA 

(Key Words)

• NHỚ (Remember)

• LUẬT PHÁP (The Law)

• VÂNG LỜI (Obey)

• YÊU CHÚA (Love God)

• KÍNH SỢ CHÚA (Fear of God)



CÂU GHI NHỚ

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lịnh 

và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các 

ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận 

được. 2 Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về 

điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-

hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.

(Phục Truyền 4:1-2)



CÂU GHI NHỚ

Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài, mà ngày 

nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu 

ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi.

(Phục Truyền 4:40)



CÂU GHI NHỚ

Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-

va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại 

cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi 

sẽ đi vào nhận lấy; 2 hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-

va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu 

ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà 

ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. 

(Phục Truyền 6:1-2)



CÂU GHI NHỚ

3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận 

làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên 

nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng 

ngươi.

4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.

5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-

hô-va Đức Chúa Trời ngươi.(Phục Truyền 6:3-5)



7 Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng 

phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các 

ngươi là ít hơn những dân khác. 8 Nhưng ấy vì Đức Giê-

hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập 

cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh 

rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay 

Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. 9 Vậy nên, phải nhận biết rằng 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức 

Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến 

ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các 

điều răn Ngài; (Phục Truyền 7: 7-9)



1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm 

theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi 

ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban 

cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2 Nếu ngươi 

nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên 

mình ngươi: (Phục Truyền 28: 1-2)



3 Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước 

ngoài đồng ruộng. 4 Bông trái của thân thể ngươi, 

hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc 

ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, 

đều sẽ được phước; 5 cái giỏ và thùng nhồi bột của 

ngươi đều sẽ được phước!

6 Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được 

phước trong khi vào. (Phục Truyền 28: 3-6)



19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các 

ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự 

chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự 

sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 

20 thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 

vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài 

là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, 

đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban 

cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-

cốp.(Phục Truyền 30: 19-20)



BÀI HỌC PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

• Luôn luôn NHỚ ơn Chúa và những điều Ngài đã làm 

trên đời sống 

• Chúa muốn con dân Chúa luôn kính yêu Chúa và 

vâng lời Ngài để tận hưởng những phước hạnh Ngài 

ban.

•THIẾU đức tin dẫn đến sự KHÔNG vâng lời.  KHÔNG 

vâng lời dẫn đến sự phản loạn

• KHÔNG VÂNG LỜI sẽ không nhận được sự ban 

phước của Chúa, trái lại sẽ lãnh hậu quả và sự kỷ luật 

từ nơi Chúa



Chấm dứt bài học hôm nay:

SƠ LƯỢC 

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ
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CẦU NGUYỆN
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